
Vrijdag 26-02-2021           Verwerking 4-6 jaar              Weekthema: God belijden 
 
Vandaag lazen we psalm 19. Hierin staat hoe groot God is en dat God het is die alles heeft 
geschapen. Wat een wonder dat God dat heeft gedaan! Vinden jullie het ook zo mooi hoe 
God alles heeft gemaakt? Het allereerste verhaal uit de bijbel gaat over de schepping. Vraag 
eens aan pappa of mamma of ze dat verhaal aan jullie voor willen lezen.  
 
Daarna kun je de puzzel maken door de lijntjes te volgen van het cijfer naar het plaatje; wat 
schiep God op welke dag? 
 
Vind je dit nog een beetje moeilijk dan kan je natuurlijk ook zelf tekening maken waarin je 
tekent wat God heeft geschapen! 
 
  
  



 
 


